
 

 

 

LICHT in jouw hart?  

“Het volk dat in duisternis (donkerheid) wandelt, zal 

een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de 

schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen”, 

staat er in Jesaja 9.  

 

In deze tijd van bijna kerst, zien we veel lichtjes. Misschien hebben jullie 

dat in huis ook wel. Waar denken we met Kerst aan? “Dat Jezus is 

geboren!” denk je meteen. Dat klopt! Als Jezus in je hart is, dan is het 

Licht. Dat is van veel meer waarde dan alle lichtjes hier op de aarde.  

 

Er was eens een oude knecht uit Jeruzalem, hij heette Simeon. God heeft 

tegen hem gezegd: “Simeon, voordat je sterft, zul je de Heere Jezus 

zien.” Simeon moet naar de tempel. Als hij daar komt, ziet hij Jozef en 

Maria met het Kind. Simeon neemt het Kind Jezus in zijn armen. Wat is hij 

blij! “Nu kan ik sterven, want ik heb mijn Zaligmaker gezien!” Zalig maken 

betekent: gelukkig maken.  

 

Kijk daar komt ook een oude vrouw, ze heet Anna. Elke dag is Anna in de 

tempel. Ze wordt zo blij als ze de Heere Jezus ziet. “Hij is ook mijn 

Zaligmaker” zegt ze. Anna vertelt het in Jeruzalem:“Het beloofde Kind, de 

Heere Jezus, is geboren!” 

 

Bij Simeon en Anna was het Licht in hun hart, doordat ze Jezus in hun 

hart hadden. Hun donkere hart was Licht geworden door de Heere Jezus. 

Is het al Licht in jouw hart? 

 

 

 

 

 



 


